Vertelling 8-12 jaar

Wat is daarop je antwoord?

De leerlingen en Jezus zijn weer even samen. Jezus leeft en zoekt de leerlingen op.

Ze zitten rondom een vuurtje. Petrus is er ook. Hij kijkt naar Jezus. Opeens denkt hij
terug aan een ander moment dat hij zo bij een vuurtje stond. Het was vlak voordat
Jezus ging sterven. Jezus had gezegd dat Petrus drie keer zou zeggen dat hij Jezus niet
kende. Dat nooit, dacht Petrus toen nog. Maar daarna bleek dat Jezus gelijk had. Toen
Jezus was opgepakt, stond Petrus in de tuin van de hogepriester te wachten op een
bericht over Jezus, over wat er met hem gebeuren zou. Bij dat vuurtje werd drie keer
aan hem gevraagd of hij bij Jezus hoorde. Petrus was bang en heeft drie keer gezegd
dat dit niet zo was, dat hij Jezus niet kende. Toen kraaide de haan.

De rillingen lopen over Petrus’ rug als hij eraan denkt. Wat heeft hij zich verloren
gevoeld, wat heeft hij zich geschaamd.

Het vuurtje brandt en Jezus breekt het brood. Ook deelt hij wat vis uit. ‘Kom, eet iets’,
zegt hij tegen de leerlingen. De leerlingen zijn stil en eten. Petrus kijkt af en toe naar
zijn vrienden en Jezus. Is hij het echt? Dan kijkt Jezus terug. ‘Petrus’, zegt hij. ‘Houd
je van mij? Petrus knikt. ‘Ja, ik houd van u, dat weet u toch?’ Jezus vraagt het nog
een keer: ‘Petrus, heb je mij lief?’ ‘U weet dat ik u lietheb’, antwoordt Petrus. Jezus
vraagt het een derde keer. ‘Houd je van mij?’ Petrus buigt zijn hoofd. Het maakt hem
verdrietig dat Jezus het voor de derde keer vraagt. ‘U weet alles’, zegt hij. ‘Dan weet u
ook dat ik van u houd.’
Jezus zegt: ‘Jij bent als een herder, Petrus. Zorg voor mijn schapen.’ Jezus loopt een
eindje weg van het vuur en wenkt Petrus. ‘Kom’, zegt hij. Samen lopen ze een stukje
op. ‘Petrus, er zal nog van alles gaan gebeuren, ook dingen die niet zo fijn zijn en
dingen waar je niets over te zeggen hebt. Maar één ding is het allerbelangrijkst. Dat is
dat je mij volgt, dat je een leerling van mij blijft, kun je dat?’ Petrus knikt drie keer. Dat
kan hij wel!
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8-10 jaar
Gesprek: Waarom denk je dat Jezus
drie keer aan Petrus vraagt of hij van
hem houdt? Heb jij dat ook weleens,
dat je een vraag nog een keer stelt? Wanneer?

Spel: Bedenk drie dingen waar je
vandaag ‘ja’ tegen gaat zeggen en deel
het met elkaar. Wat valt op?

Creatief: Geef elk kind een blaadje.

Op de ene kant tekenen ze een haan

en schrijven ze drie keer het woord
‘nee’. Op de andere kant tekenen ze een
schaap met drie keer het woord ‘ja’. Laat ze
thuis of in de kerk de tekening zien. Begrijpen
anderen om welk verhaal dit gaat?

11-12 jaar
Gesprek: Jezus zegt tegen Petrus dat
hij voor zijn schapen moet zorgen.
Wat bedoelt Jezus daarmee? Hoe kan
Petrus dat doen, denk je?

Spel: Laat een aantal mensen om het

zogenaamde vuurtje staan. Jezus, Petrus

en wat leerlingen. Bevries het beeld en
vraag andere kinderen om één van deze
figuren aan te tikken en een vraag te stellen
of een opdracht te geven. Bijvoorbeeld: ‘Wat
denk je nu? Wat zou jij nu aan Jezus willen

vragen?’



